De erfenis van Bredius
A.A. Brediusstichting 1982 — 2012

Door Victoria van Aalst,
directeur van de A.A. Brediusstichting

Hoe heeft de door Arnoldus Antonius Bredius in het leven geroepen stich-
ting haar bestaan in het kasteel van Hernen gerechtvaardigd en haar doelstel-
lingen in de loop van bijna dertig jaar gerealiseerd? Een korte schets van de
geschiedenis van de A.A. Brediusstichting, die weliswaar op het moment van
het overlijden van haar stichter op papier bestond, maar waaraan praktisch
nog nauwelijks invulling was gegeven, is hier als afsluitend hoofdstuk op zijn
plaats. Hoe ging het verder?
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Het antwoord op de oproep van de notaris — ‘doe iets’, waaraan het bestuur in stilte
‘Tom Poes’ toevoegde — leidde tot de in hoofdstuk 7 besproken Open Dag. Een schot
in de roos. Naast nieuwsgierigen die kwamen kijken of het nieuwe instituut wel zo
faciliterend zou zijn als van een stichting verwacht mag worden, trok de kennisma-
kingsbijeenkomst vele positief geinteresseerden, die, op onze uitnodiging daartoe,
waardevolle suggesties deden voor de invulling van het activiteitenprogramma. De
belangrijkste van hen was wel Krijnie Ciggaar, toen een van de weinige Nederlandse
byzantinologen, die een voorstel deed voor een serie symposia over de verhouding
Oost-West in de Middeleeuwen. Met haar bereid ik inmiddels het achtste internati-
onale symposium in de reeks voor en maak ik de acten van de zevende bijeenkomst
klaar voor publicatie. Ook de contacten die tijdens de Open Dag gelegd werden met
representanten van het Instituut voor Oosters Christendom (Universiteit Nijmegen)
in oprichting, en van de Stichting Vrienden van de Orthodoxe Kunst, toen eveneens
in oprichting, bleken van blijvend belang en resulteerden in een samenwerking die

tot op heden voortduurt.

In de loop der jaren heeft de stichting haar ruimten in het kasteel regelmatig ter
beschikking gesteld voor activiteiten van gelijkgerichte instellingen of groeperingen
en zijn er conform de statuten kleine en grotere subsidies uitgekeerd ten behoeve

van onderzoek, maar hoe heeft de stichting zichzelf geprofileerd?
Symposia

Oost en West in de Middeleeuwen

Het eerste symposium dat de stichting organiseerde had nog een nationaal karakter.
In de lente van 1985 belichtten Nederlandse specialisten tijdens een wetenschap-
pelijke bijeenkomst van twee dagen, verluchtigd met een excursie langs de Maas
en diners op de binnenplaats, aspecten van de verhouding ‘Byzantium en de Lage
Landen in de tiende eeuw’. De Byzantijnse prinses Theophano, bruid van Otto 11 en
regentes voor haar zoon Otto 111, vormde hiervan de spil. De bundel met de voor-
drachten in Engelse vertaling was al voorafgaand aan het symposium gepubliceerd
(als fotomechanische uitgave van het toen nog op een IBM-typemachine uitgetikte
manuscript) en zou een echte bestseller worden — een garantiesubsidie van de Gra-
vin van Bylandtstichting kon zelfs geretourneerd worden. Het jaar waarin de prinses
en keizerin in Nijmegen stierf, bleek overigens niet 985 maar 991 te zijn. Voor de

deelnemers aan het tweede symposium, zes jaar later, gewijd aan de herdenking
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Symposium over Antiochié, 2009

van Theophano die toen een millennium eerder overleden was, werd ons boek een
soort handboek; vooral in Duitsland ging het grif over de toonbank. Het internatio-
nale symposium van 1991 was groots opgezet en werd georganiseerd in samenwer-
king met het Instituut voor Oosters Christendom in Nijmegen en het Instituut voor
Nieuwgrieks en Byzantinologie in Groningen. De plenaire zittingen vonden in paral-
lelle sessies plaats in het kasteel van Hernen en in huize de Meerenburg in Leur, wat
een constante stroom geleerden opleverde, trekkend van A naar B en vice-versa; een

ongekend fenomeen voor het Land van Maas en Waal!

Het tweede Brediussymposium (1990) — nu internationaal — in de serie Oost en
West in de Middeleeuwen was gewijd aan het Latijnse Keizerrijk, de nog altijd
gehate uitkomst van de verwoestende inname van Constantinopel door de kruisrid-
ders van de Vierde Kruistocht. Daarna werd de blik bijna als vanzelfsprekend gericht
op het middeleeuwse Outremer, de kruisvaarderstaten in het Midden-Oosten, waar
Oost daadwerkelijk met West geconfronteerd werd (1993 en 1996). De symposia van
2002, 2006 en 2009 spitsten zich vervolgens toe op het kruisvaardervorstendom
Antiochié, waarover relatief en zeker in vergelijking met het kruisvaarderkoninkrijk

van Jeruzalem weinig bekend was. Dat is nu anders: de acten die vanaf het derde
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symposium in de reeks uitgegeven zijn door Uitgeverij Peeters in Leuven in samen-

werking met de Brediusstichting, genieten internationaal grote waardering.

Byzantijnse musicologie

‘In the entire academic World, it is something of an exception that an institute expli-
citly announces support for studies in Byzantine Music ... But the A.A. Brediusstich-
ting is such an exceptional foundation.” Met dit citaat uit de inleiding van de jongste
uitgave van onze musicologische acta, geschreven door Christian Troelsgard, begin
ik het relaas van de ontwikkeling van Byzantijns-musicologische studies op Neder-

landse, lees Hernense, bodem.

Na vele besprekingen vooraf met leden van de inmiddels aangetreden internatio-
nale adviesraad voor Byzantijnse musicologie, werd besloten de stichtingsdoelstel-
ling ‘de bevordering van de studie van de Byzantijnse musicologie’ te realiseren in
regelmatig terugkerende symposia, waarvan de acten gebundeld zouden worden
uitgegeven door de stichting. In de eerste plaats zou aandacht geschonken worden
aan het onderbelichte ritme in de Byzantijnse sacrale muziek (1986) en daarna aan
de interpretatie van de paleobyzantijnse (oudste) notatiesystemen. In oktober 1992
kwam een aantal vooraanstaande musicologen uit de gehele wereld, onder voorzit-
terschap van Jergen Raasted (Kopenhagen), in Hernen bijeen om te onderzoeken
of er voor een hernieuwde studie Giberhaupt voldoende materiaal voorhanden was
en of dit materiaal werkelijk tot nieuwe inzichten zou kunnen leiden. Dat dit lang
niet zeker was sprak uit de nerveuze stemming waarin de voorzitter verkeerde bij
aankomst én uit zijn opluchting na de eerste voordrachten de volgende dag. De
verbluffende resultaten van de besprekingen zijn neergelegd in de bundel Paleoby-
zantine Notations: A Reconsideration of the Source Material. Het was het plan om uit-
eindelijk te komen tot de samenstelling van een compleet handboek van de oudste
Byzantijnse notatiesystemen, maar door het plotselinge overlijden van de initiator
Raasted in 1995 kwam hier een einde aan. Zijn opvolger Christian Troelsgard was
echter vastbesloten in zijn voetsporen te treden en schreef samen met Gerda Wol-
fram (Wenen) een tweede (1996) en derde (2001) colloquium uit over het thema.
De daaruit voortvloeiende bundels kunnen samen met de eerste gezien worden als
het eens beoogde handboek. Hiermee werd dit onderwerp voorlopig — is er in de
wetenschap ooit iets definitief? — afgesloten.



De focus werd daarna verlegd naar de vraag hoe en in hoeverre vernieuwing samen
kon gaan met de traditie in de Byzantijnse kerkmuziek, waarvan de ontwikkeling
bovendien een strenge cesuur laat zien door de ‘Grote Hervorming’, die neerkwam
op een vereenvoudiging van het ingewikkelde notatiesysteem, in het begin van de
negentiende eeuw. Vrijwel niemand was in die tijd nog in staat de muziektekens
juist te interpreteren. Door de introductie van het meer eenduidige neo-Byzantijnse
systeem, de ‘Nieuwe Methode’, ging veel van de kennis van de voorheen veelal
mondeling doorgegeven traditie verloren. Inmiddels zijn er in Hernen twee bijeen-

komsten onder voorzitterschap van Gerda Wolfram en Christian Troelsgard aan dit

onderwerp gewijd.

Opvallend is dat er steeds meer jonge musicologen uit de Balkan, Rusland, West-
Europa en de vs enthousiast, om niet te zeggen gepassioneerd, deelnemen aan de
Hernense symposia. De neutrale Nederlandse omgeving is van positieve invioed op
besprekingen van het muzikale Byzantijnse erfgoed. Op Oost- en Zuidoost-Euro-
pese bodem werden die voorheen nogal eens beheerst door claims en overtuigin-

gen van historisch-geografische aard.

Russische christelijke kunst en de Russische diaspora

Een van onze meest spraakmakende symposia vond in 1988 plaats naar aanleiding
van het millennium van de bekering van Rusland tot het christendom, onder de
voor zich sprekende titel ‘A Thousand Years’ Heritage of Christian Art in Russia’.
De voorbereiding van dit evenement anno 1987-88 was geen kleinigheid. We waren
gewaarschuwd: tot op het laatste moment was het onzeker of de voor deelname
gecontacteerde Russische geleerden toestemming van de autoriteiten zouden krij-
gen om hun land tijdelijk te verlaten. Door deze onzekerheid haakte een deel van de
West-Europese experts, die eerder een voordracht toegezegd hadden, weer af. Wie
schetst onze opluchting toen er een busje met zeven prominente Russische geleer-
den op het gebied van archeologie en iconenkunst arriveerde, met aan het hoofd
(en tevens als ‘locomotief’) de directeur van het grootste instituut voor de restaura-
tie van iconen in de Sovjet-Unie. Op het laatste moment dienden er zich toch weer
zoveel West-Europese sprekers aan dat het programma bijna niet genoeg ruimte
bood. De voordrachten in kleine kring werden voor het merendeel in het Russisch
gehouden, waarbij de Nederlands-Tsjechische Zuzana Skélové als voorzitter — en
vaak ook als scheidsrechter — optrad. Tijdens de voor de vele geinteresseerden toe-

gankelijke slotbijeenkomst werd door Duitse deelnemers een samenvatting van alle
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Russian Diaspora Research Group, 2004

lezingen gegeven. William Veder maakte ten slotte op briljante wijze de balans op
van het besprokene. Voor het welslagen van deze voor die tijd gewaagde onderne-
ming is de Brediusstichting dank verschuldigd aan velen, maar in de eerste plaats

aan Zuzana Skélova.

De grote veranderingen die zich in de laatste decennia van de twintigste eeuw in
Rusland voltrokken, openden de deur voor een nieuwe culturele dialoog met West-
Europa. In Rusland was het in ere houden van vooral religieuze tradities lange tijd
reden voor vervolging en daardoor raakten ze in zekere zin verloren: ze leefden
echter voort in de Russische diaspora, die zijn culturele en religieuze tradities ook
naar West-Europa verspreidde. Bezinning op en onderzoek naar de Russische emi-
gratie werd het thema voor een tweetal symposia: ‘Aspecten van het culturele en
religieuze leven van de Russische diaspora in de twintigste eeuw’ (2002) en ‘Isola-
tie — interactie — integratie: Russische cultuur in de Europese diaspora’ (2004). Ini-
tiatiefnemer voor de bijeenkomsten en bezorger van de acten was Fedor Poljakov.

Inleidingen werden gegeven door specialisten uit Rusland, Tsjechié, Italig, Frankrijk,
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Duitsland, Engeland en Nederland en men was zo enthousiast dat er zelfs een door

de Brediusstichting financieel en anderszins gesteunde ‘Russian Diaspora Research
Group’ werd opgericht.

Pelgrimsiconen

In de ontvangstzaal van het kasteel te Hernen hangt een zogenaamd ‘Proskyne-
tarion’, een op linnen geschilderde topografische voorstelling van de heilige stad
Jeruzalem, omringd door afbeeldingen van heiligen en bijbelse taferelen. Dergelijke
doeken werden door pelgrims mee naar huis genomen als tastbare herinnering aan
hun pelgrimage naar het Heilige Land en vinden we terug op de meest onwaar-
schijnlijke plaatsen in de wereld. Aan deze souvenirs werd ook — of juist — weten-
schappelijk aandacht besteed in Hernen tijdens een symposium op 11 september

2004, onder voorzitterschap van Mat Immerzeel, Universiteit van Leiden.

Jubileumjaar

In 2005 vierde de stichting op verschillende manieren haar 25-jarig jubileum. Omdat
in dat jaar ook de Stichting Vrienden van de Orthodoxe Kunst 25 jaar bestond, werd
besloten tot een gemeenschappelijke manifestatie rond iconen. De belangstelling
voor Oost- en Zuidoost-Europese iconen heeft ook in Nederland de voorbije jaren
een hoge vlucht genomen. Iconenexposities genereren opmerkelijk veel bezoekers
en de handel in deze ‘gewijde afbeeldingen’ bloeit. Na een voor iedereen toegan-
kelijk symposium over de prikkelende vraag ‘Niet-westerse spiritualiteit: modegril
of meer?’ volgde, in navolging van het populaire televisieprogramma (de titel laat
zich raden) ‘Iconen: tussen kostelijk en kostbaar’. Twee experts, Bert Velthuis en
Simon Morsink, beoordeelden en taxeerden in de middaguren iconen uit Neder-
lands privébezit en gaven informatie over iconografische details. Dat er veel iconen
in Nederland in omloop zijn, gekocht op een markt in Moskou of aan de kusten
van Griekenland en waarvan de geldwaarde de aankoopprijs meestal niet blijkt te
overstijgen, bewees de onverwachte drukte in de middaguren. Sportief stelden de
bezitters zich tevreden met de inhoudelijke waarde van hun icoon, waarvan ze zich
bewust werden door een uitleg van de beeldtaal. Voor deze gelegenheid hadden

de leden en donateurs van beide stichtingen oude iconen uit hun privébezit ter

beschikking gesteld voor een prachtige tentoonstelling.

181



Cursussen, lezingen en studiebijeenkomsten

Met de taalcursussen die de stichting in het kader van haar doelstellingen zou gaan
organiseren kon al direct in de zomer van 1984 een indrukwekkend begin gemaakt
worden: de echtgenote van bestuurslid Dick van Dijk, mevrouw Lida van Dijk-Wittop
Koning, had zich als een der eersten in Nederland gespecialiseerd in Nieuwgrieks
en gold op dat gebied als autoriteit. Van haar hand was de eerste Nederlandse leer-
methode ‘Levend Grieks’ verschenen. Zij verklaarde zich bereid een intensieve
zomercursus Nieuwgrieks in het kasteel te geven. Dit werd een somtijds hilarisch
gebeuren in een kasteel dat nog verre van ingericht was en waar de meest elemen-
taire zaken, zoals een adequate keukeninrichting en stoelen ontbraken. De cursisten
werden geacht prettig te zitten op ijzeren spijltjesstoelen, een wat pijnlijk genoegen
voor hen die net verbrand van een strandvakantie teruggekeerd waren. Een en ander
voorzag wel in de ‘vrolijke noot’ en leidde tot hechte en vaak blijvende kameraad-

schap tussen de deelnemers onderling.

Het ene contact levert vaak weer een ander contact op en daarmee een opening
voor nieuwe initiatieven (in de eerste jaren van het bestaan van de stichting kruisten
velen mijn pad die blijvend een stempel drukten op de invulling van het stichtings-
programma). Zo nam aan de eerste cursus Nieuwgrieks ook de Kerkslavist George
Sandberg deel, van wie ik veel heb mogen leren en met wie ik een cursus Oudkerk-
slavisch zou samenstellen en geven. Uitgangspunt van die cursus was een zuiver
passief kennisnemen van teksten in, en de grammatica van het Oudkerkslavisch en
op basis daarvan geleidelijk inzicht verwerven in de structuur van Slavische talen in
het algemeen en het jongere Kerkslavisch in het bijzonder. Vijftien geinteresseerden
namen deel aan de eerste cursus Oudkerkslavisch, gegeven in drie koude weeken-
den in de winter van 1985-86. Gelukkig beschikten we toen net over centrale ver-
warming. ledereen overnachtte blijmoedig in het kasteel, hoe en waar is me nu een

raadsel!

Spreker op een van de avonden tijdens de cursus Nieuwgrieks was Bernard Frin-
king, die op dat ogenblik een cursus icoonschilderen in het Klooster van de H. Elia
in het Brabantse Sint-Hubert gaf. Met alle cursisten barstte dit klooster bijkans uit
zijn voegen, hetgeen de abt, Vader Pachoom, die nergens meer een plek had voor
meditatieve bespiegelingen, bijna tot waanzin dreef. Er werd een uitwijkmogelijk-
heid gevonden in het kasteel van Hernen. De vanaf 1986 jaarlijks gehouden Ortho-
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Cursus icoonschilderen

doxe Leergang lcoonschilderen onder leiding van Bernard, en met Ger Smits en
later ook Ria Pessers in de keuken, was altijd weer een fantastische week, al vloei-
den er wel eens tranen uit de vermoeide ogen van de deelnemers die het soms
even niet meer zagen zitten, of die zich als Rooms-katholiek of als protestant door
streng-orthodoxe overtuigingen in hun christen-zijn gekrenkt voelden! Hoe het ook
zij, de leergangen eindigden altijd in pais en vree. Bernard trad tijdens deze weken
niet alleen op als meester-schilder, maar ook als geéngageerd gespreksleider over
theologisch-iconografische onderwerpen tijdens de vaste — soms wel wat afmat-

tende — avondbijeenkomsten.

Een vierde cursus die al vrij spoedig van start ging was de cursus Russisch, in eer-
ste instantie weer in de vorm van een intensieve zomercursus, daarna als een cur-
sus van een aantal weekénden en ten slotte als maandelijkse studiebijeenkomsten
‘spreekvaardigheid Russisch’. Tijdens de weekenden stond niet spreekvaardigheid,

maar luistervaardigheid centraal, een kunde waarin — zo bleek — de docenten, Mieke
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en Mauke Lindenburg en ikzelf, ondanks afgeronde studies, ook nog niet excelleer-
den en waarin wij ons terdege moesten scholen. Een ambitieuze, gedurfde, maar
wel geslaagde onderneming dus, zowel voor de studenten als de docenten. Met de

val van de muur groeide de animo voor Russisch en Rusland aanzienlijk.

Onvergetelijke cursussen waren de inleidingen in de Byzantijnse en Oudrussische
kunst en geillumineerde handschriften in twee weekenden in 1992 en 1996, gege-
ven door de Russische expert Olga Popova, aan de hand van duizenden dia’s, vaak
van toen in het Westen nog onbekende kunstwerken. Leidse studenten onder aan-
voering van loannis Spatharakis kregen voor hun deelname zelfs studiepunten. De
inleidingen werden gegeven in het Russisch, de vragen konden wel gesteld worden
in het Duits, maar de antwoorden volgden dan toch weer in het Russisch. Maar door
een bondig resumé — je zou bijna van een collegedictaat kunnen spreken — in het
Nederlands na elk kort onderdeel van de cursus vielen de stukken van de legpuz-
zel voor hen die het Russisch niet machtig waren, toch weer op hun plaats. Grap-
pig detail: de voortvarende en begeesterde Russin Olga kon zich niet voorstellen

dat Nederlanders zo nu en dan behoefte hebben aan een ‘academisch kwartiertje’.

Alle in het bovenstaande genoemde cursussen, met afnemende en op wonderbaar-
lijke wijze weer toenemende aantallen cursisten, hebben tot op de dag van vandaag
een vaste plaats in het programma, al hebben de cursusleiders van het eerste uur

veelal plaatsgemaakt voor even gewaardeerde opvolgers.

Als toevoeging aan en ondersteuning van de cursussen ontstonden bijna als van-
zelfsprekend ideeén voor verschillende series ‘themadagen’, waarmee beoogd werd
een bepaald onderwerp zo breed en grondig mogelijk uit te diepen. Meestal werden
de voordrachten en/of workshops tijdens zo'n dag onderbroken voor een lunch. Zo
werden er ‘Griekse zaterdagen’ onder de titel ‘Griekse dichters op band en plaat’,
en ‘Russische zaterdagen’ waarbij de rijke Russische literatuur centraal stond, geor-
ganiseerd. Omdat de belangstelling voor dergelijke themadagen groter bleek dan
voor een eenmalige, geisoleerde lezing zonder vervolg (behalve als het een kunst-

historisch onderwerp betreft), zijn ze een constante gebleven in de programmering.

De onderwerpen die de revue gepasseerd zijn, zijn legio en zeer verscheiden; een
wilde greep in mijn archieven levert de volgende op: ‘Het Markus-Evangelie in het

licht van de mondelinge overlevering’, ‘De geschiedenis van het Byzantijnse Rijk’,
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‘De Byzantijnse geschiedschrijving’, ‘Koptische zaterdagen’, ‘Oost-West verhoudin-
gen in de Middeleeuwen’, ‘Nag Hammadi, het Koptisch en de oorsprongen van de
Koptische Kerk’, ‘Iconen, feestdagen op de orthodoxe kerkelijke kalender’, ‘De Bijbel
in woord en beeld’, ‘Egypte, het Land van de Nijl’, ‘Neoplatonisme’ en ‘De Byzan-
tijns-orthodoxe spiritualiteit’. Niet geheel in overeenstemming met de doelstellin-
gen van de stichting, maar gebaseerd op haar gevarieerde boekenbezit waren de
studiebijeenkomsten over ‘De Keltische cultuurstroom en de invloed daarvan op de
Europese cultuur’ en de prachtige bijeenkomsten gewijd aan de Nederlandse litera-

tuur, geleid door poéziecritica Wies Roosenschoon.
Concerten en tentoonstellingen

Vanaf de officiéle opening van de stichting in 1985 zijn er jaarlijks gemiddeld vijf a
zes concerten georganiseerd, ook om het mooie middeleeuwse kasteel van Hernen
toegankelijk te maken voor degenen die in het min of meer wetenschappelijke pro-
gramma van de stichting niet geinteresseerd zijn. Het peil van de optredens is in de
loop der jaren steeds hoger geworden. Het voert te ver om in dit verband een uitput-
tende opsomming van alle concerten te geven, maar zonder andere musici tekort te
willen doen, wil ik toch enkele muzikale hoogtepunten uit onze geschiedenis noe-
men. Om te beginnen de ontroerend mooie slotconcerten van ‘Muziek in Kasteel
Hernen’, een serie jaarlijkse masterclasses viool en piano voor getalenteerden vanaf

tien jaar, gegeven door llona Sie Dhian Ho en Michail Markov.

In september 2006 werd een bijeenkomst, gewijd aan de kracht van de Russische
poézie en de bijzondere kunst van het vertalen, afgesloten met het prachtige thea-
terconcert ‘De Russische ziel, Requiem voor een dichter’. Onderwerp van dit concert
waren de twee beroemde Russische dichters, Marina Tsvetaeva en Osip Mandel-
stam, die het publiek met hun door de Russisch-Nederlandse componist Michael
L. Geller getoonzette gedichten meenamen naar hun wereld van liefde, hartstocht,
kunst, muziek en rampspoed.

In het kader van het cultuurhistorisch festival ‘Geloven in Gelderland’ en als
afsluiting van het symposium Byzantijnse musicologie 2008 werd een bijzonder
dubbelconcert van gregoriaanse en Byzantijnse sacrale gezangen gegeven, uitge-
voerd door de Nijmeegse Schola Karolus Magnus en een aantal vooraanstaande
Griekse cantors en koorleiders. De verzuchting van de gregorianen na afloop van

het concert was: ‘Zij doen alles wat wij niet mogen!" Het publiek was diep onder de
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Masterclass Muziek in Kasteel Hernen

indruk. Dit concert zou in de toekomst kunnen leiden tot een wetenschappelijke bij-

eenkomst over de rol van sacrale muziek in de Oosterse en in de Latijnse kerk.

In de loop van haar bestaan zijn er door de Brediusstichting uiteraard verschillende
exposities gewijd aan orthodoxe kunst, de geschiedenis van Byzantium, de gebie-
den die ooit in de invloedssfeer van dit rijk lagen, Byzantijnse munten, symbolen als
‘Het kruis, het ei en de paashaas’ en Sint Nicolaas. Van de niet aan Byzantium gere-
lateerde tentoonstellingen kan ik hier slechts enkele exposities noemen.

Grote belangstelling trok het indrukwekkende werk van de in 1986 overleden kun-
stenaar Hendrik Valk, dat zijn dochter Else exposeerde in drie verschillende ten-
toonstellingen, onder veelzeggende titels als ‘De Russische diaspora, Letland en
Nederland’ en ‘De appel valt niet ver van de boom’ (schilderijen van Valk en zijn
leerlingen). Ook de intrigerende en wonderlijke objecten van de inmiddels eveneens
overleden kunstenares Annelies van Dooren, die als motto ‘Kunst ist schon, macht

aber viel Arbeit’ (Karl Valentin) had, trokken veel publiek. Een hoofdstuk apart vorm-
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Tentoonstelling Igor Valiulin, 2000

den de fascinerende tentoonstellingen van het werk van de Russische kunstenaar
Igor Valiulin. Een van zijn memorabele tentoonstellingen bracht in meer dan 100
olieverfschilderijen, aquarellen en pasteltekeningen Dante’s complete Divina Come-
dia in beeld; een andere was geinspireerd op Ovidius’ lichtvoetige, pikante en soms
wat weemoedige Amores en Ars amatoria en kreeg als titel ‘Ovidius: 2000 jaar over
liefde’ (aan deze tentoonstelling ging een boeiend symposium vooraf, ‘Ovidius in

perspectief’, onder voorzitterschap van de Leidse hoogleraar Chris Heesakkers).

In 2005 stond het kasteel in de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw in het teken
van ‘de Zijderoute' met een tentoonstelling in de ontvangstzaal en film en muziek in
de ridderzaal. Het kasteel werd druk bezocht. Voor de feestweek in het jaar daarna
werd gekozen voor ‘het hart van de Balkan’, de republiek Macedonié. Voor deze
manifestatie werden inwoners van het Macedonische plaatsje Berovo uitgenodigd.
Door pech ernstig vertraagd arriveerde een gammele, rammelende bus — met aan

boord (volks)musici en hun instrumenten, een orthodoxe priester, kunstenaars, een
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kunsthistoricus en heel veel voorbeelden van volkskunst — slechts enkele uren voor
de opening, bij het kasteel. Dat betekende ‘aanpoten’ voor de toch al dodelijk ver-
moeide Macedoniérs om de manifestatie op het aangekondigde tijdstip van start
te kunnen laten gaan. De manifestatie — met tentoonstellingen, concerten, ballet,
volksdans, film, typische gerechten uit de Macedonische keuken en tot slot ook een
Byzantijnse liturgie in de daartoe ingerichte kapel — trok zoveel bezoekers, dat som-
migen de toegang geweigerd moest worden. De Macedonische gemeenschap in
Nederland liet zich ook niet onbetuigd: leden waren niet weg te slaan en vulden 2

I'improviste het toch al overladen programma aan.

Eenzelfde principe werd gehanteerd voor een paasweekend in 2010 waarbij ‘Oekra-
ine', middels een tentoonstelling, voordrachten, volksmuziek en dans, voordrach-
ten over Oekraiense literatuur en Oekraiense hapjes en drankjes ‘weer op de kaart
gezet’ werd. Deze manifestatie werd georganiseerd door de Brediusstichting en het

Platform Nederland-Oekraine. De belangstelling was enorm.

Reizen en de tentoonstelling
‘Ongekende schoonheid, iconen uit Macedonié’

In 2005 nodigde de Nederlands-Macedonische touroperator Vasco Kocirev verte-
genwoordigers van de Brediusstichting uit voor een promotietour door zijn geliefde
geboorteland. Tijdens een korte, stormachtige reis maakten we kennis met deze
prachtige republiek op de Balkan en zijn overvloedige keuken (minstens een derde
van de tijd brachten we aan tafel door!). Gevraagd naar suggesties om dit land weer
op de kaart van de Nederlandse toerist te zetten, opperde de delegatie van de Bredi-
usstichting de mogelijkheid om de collectie middeleeuwse iconen — misschien wel
de mooiste ter wereld — uit Ohrid en Skopje voor een tentoonstelling naar Neder-
land te brengen, waar exposities van iconen recordaantallen bezoekers op de been
brengen. De reacties waren niet negatief. Het kostte wel moeite en veel tijd, maar
het resultaat, jaren later, was de prachtige tentoonstelling, ‘Ongekende schoonheid,

iconen uit Macedonié’, in 2011 in het Catharijneconvent in Utrecht.

Als je eenmaal in Zuidoost-Europa geweest bent, ben je verkocht. Besloten werd om
ook anderen de mogelijkheid te bieden diepgaand kennis te maken met dit cultu-
reel-historisch zo rijke schiereiland. In samenwerking met Vasco Kocirev en zijn reis-

bureau Karatanova Tours, werden daarom in 2006, 2007, 2009 en 2010 bijzondere
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Kasteel Hernen, tekening Piet Wermenbol, 1984

reizen georganiseerd langs de vele middeleeuwse kerken en kloosters in Macedo-
nié en andere Balkanlanden, vaak van onder tot boven bedekt met adembenemend
mooie fresco’s. Met kleine groepen — voorwaarde voor ‘flexibel reizen’ — mocht ik
tweemaal de republiek Macedonié bezoeken, vervolgens Servi€, Kosovo, Montene-
gro, Albanié en ten slotte in 2011 het onbedorven noorden van het strikt genomen
niet-Balkanland Roemenié (de laatste reis in samenwerking met de stichting Ken-
tauro). Deze reizen wekten een blijvende liefde op voor de schoonheid van de Bal-

kan, niet alleen bij mij, maar ook bij mijn reisgenoten.
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Hoogtepunten en dieptepunten: van de eerste zijn er vele (veel meer dan ik in het
bovenstaande geschetst heb), van de tweede kan ik eigenlijk alleen echte teleurstel-
lingen of mislukkingen noemen, waaraan niet zozeer de stichting debet is als wel
het huidige tijdsgewricht. Door de voortschrijdende digitalisering is de waardevolle
bibliotheek, ondanks de inspanningen, niet méér geworden dan een indrukwek-
kende achtergrond voor de vele activiteiten die zich in het kasteel afspelen; door de
financiéle en niet meer te ontkennen crisis waarin Europa op dit moment verkeert,
ziet ook de Brediusstichting zich gedwongen water bij haar principiéle wijn te doen
en waar mogelijk, en niet in strijd met haar doelstellingen, naar commerciéle moge-
lijkheden te zoeken die het tekort op de balans weer in evenwicht kunnen bren-
gen. Ook een verdergaande samenwerking met de Stichting Geldersche Kasteelen
en Geldersch Landschap en andere aan de Brediusstichting verwante instituten en

instellingen kan daaraan bijdragen.

Zonder de hulp van loyale vaste medewerkers en vrijwilligers had de Brediusstich-
ting nooit kunnen realiseren wat zij gerealiseerd heeft. Heel veel dank is de stichting
verschuldigd aan Henk van der Wijst (‘Kleine Henk’) en zijn vrouw Ina, vanaf het
begin werkzaam in huis en tuin; Henk Herms (‘Grote Henk’) voor het ordenen van
onze boekerij en het digitaliseren van de catalogus en het foto- en dia-archief, even-
als de binnenkort op het internet te bekijken collectie Byzantijnse munten; Anna
Grabowska-Groen voor het ordenen van het foto- en dia-archief; Pieter van den
Oudenrijn, onze webmaster; Piet van der Heide voor zijn waardevolle suggesties en
initiatieven; en ten slotte Agatha Sloot, onze ‘hoffotografe’ en onvermoeibare vrij-

willigster bij vele activiteiten.

En ten slotte, een stichting kan niet functioneren zonder bestuur. Bestuursleden
door de jaren heen waren: Jan van den Brandt, Theo Daams, Dick van Dijk, Jeanne
Jeurissen en Tom Paquay. Het huidige bestuur wordt gevormd door Karel Greven,

Bert Groen, Pieter Kohnen en Hans van Wijk.
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